Gaat de geschiedenis zich herhalen...

De Heusdense raad heeft vakantie gehad en het “circus” is weer begonnen. Het is wel een
interessante start.

Het huidige gemeentehuis is nu 35 jaar oud en het college vindt dat je het dan gerust kunt
afbreken om vervolgens een nieuw exemplaar op dezelfde plaats te bouwen.

Een uitbreiding, zoals voorzien bij de bouw van het huidige gebouw in de jaren 80 van de
vorige eeuw, is een optie maar daar voelt het college niets voor. Kennelijk klotst het geld in
Heusden tegen de plinten.

Een grote meerderheid van de raad heeft in het verleden een motie aangenomen over
transformatie van een deel van het gemeentehuis naar woningen. Tsja, en dat heeft
consequenties, onder andere (heel veel) geld. Nou dat gaat sommige partijen te ver en
schrikken ze zich een hoedje. Ook is het voor een deel van de raad niet helemaal duidelijk en
dus willen ze diverse uitwerkingen van het plan. Opnieuw ontstaan het beeld van een raad die
droomt, je weet wel van Dromen Doen.... Nou aan dat DOEN schort het hier weer. Echt
Heusdens!

Het zijn “rare” jongens daar in Heusden.

Een ander onderwerp waarvan de uitkomst nu al vast staat is de kwestie van de lokale
omroep. Blijft het HTR of wordt het Langstraat Media. Ik durf er heel veel geld om te
verwedden dat de coalitie ook hierover al afspraken heeft gemaakt en wordt het Langstraat
Media. Dat de Heusdense raad (dus ook huidige coalitie) een paar jaar geleden nog koos voor
HTR zegt eigenlijk niets, zo blijkt. Enkele maanden geleden voegde de raad enkele
selectiecriteria toe op initiatief van coalitiepartijen. Ik zie gebeuren dat HTR nu net op die
punten sneuvelt. Het opportunisme viert, nog steeds, hoogtij in Heusden.

Ik vind dit wel genoeg als start na de vakantieperiode.

Hasta la vista

Flor



